Kamp

(Chiro van Burcht te gast in Deinze, zomer 2019)

We plukken onze ruggen licht,
leggen riemen af. Een nuttige
lading dromen krijgt een veilig
onderkomen in gesjorde harten.

Deze weide is onze ruimtehaven
dichtbij een ingebeelde oostelijke
evenaar klimmen we als raketten
in hagen omhoog, landen zacht
in elkaars malse armen.

Bij elke schaterlach pakken we
nieuwe scheuten, worden onze
lippen voller van het zwijgen,
barst onze serretaal uit zijn
glazen voegen. We zijn geen
kasplantjes meer. We groeien
van beregening. Wassen ons
elke avond de wax en de talg uit
de haren die met de jaren van
hartstocht verdonkeren.

We kijken naar de hemel,

horen heuvels, het reutelen

van rotten in verre bossen,

tellen serre-sterren tot we slapen.
Onze jeugd is licht als een
sierteelt van tijd geworden.
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