Vader

je werkte aan het spoor en nam mij
mee op pad om zo het mijne te vinden.
Je ogen als schitterende treinlichten
volg ik zolang ik kan. Ze trainen

onze kracht die alsmaar sterker wordt.

Lieve papa

grote letterblokken gekregen van de Sint;
jouw schoenen pasten hem. Geen rit

was je te ver om me veilig achter te laten.
Zoveel jaren later brengt het treinnet mij

overal in de juiste richting, ook jou naderbij.

Papa

vandaag op je verjaardag lig je begraven

langs de rails. In mijn woorden leef Je verder.
Ik mag die nu voordragen in het station waar
mijn hart begon te bloeien tot wie ik nu mag

zijn: als bescheiden dichteres dichterbij
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